BACH...because
In een bijzonder programma brengt de Nederlandse zangeres Dasha Beets drie grote culturen bij elkaar: Europese klassieke muziek, eeuwen oud poëzie en Amerikaanse jazz en blues.
Prachtige gedichten van grote geesten zijn door Dasha naar het Engels vertaald en bieden ons een kijkje in de verhalen van lang geleden.
De nieuwe teksten die zijn ontstaan combineert Dasha met eigentijdse versies van stukken van Johann Sebastiaan Bach, die in deze vorm nooit zijn uitgevoerd. 
Het is een betoverend programma met zang en poëzie, samenspel, improvisatie en een scala aan swingende ritmes: Een spraakmakende voorstelling vol juweeltjes. 


